Lied: Als alles duister is NLB 598, 2x, Nederlandse tekst!
Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur 

dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft.
Woorden bij het begin

Lied: een lied als gebed; op de melodie van LB 276, zomaar een dak boven wat hoofden
1

Vrede voor jou hierheen gekomen 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden . 

Jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade 

God om je heen, 

vergeving nieuwe moed, 

voor jou en iedereen.
3

Jij die ons kent, 

jij die ons aanvoelt, 

jij die de hele wereld draagt: 

Kom naar ons toe, 

leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt, 

tijd om te leven, kans om te zijn; 

een plek om nu en ooit 

gezien aanvaard te zijn.

Gedicht:

Voorloper van Vrede

Hey,

Hoe gaat het met je?

Kom even op adem.

We hoeven niets om thuis te zijn.

Geen plus of min, geen stellingname.

Weet je nog? Tijd.

Momenten van open handen in elkaar gegrepen 

die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door 

te geven.

Hier,

van mij, 

voor jou.

Wees voorzichtig, maar kom binnen.

Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, 

rusten.

Kom kijken zonder te willen.

Hier zijn we dan.

Alleen nog een restje deurklink in de hand.

In een open veld.

Geen muren, scharnieren of barrières, 

alleen de wind die ons zijn geheim vertelt:

“Langer kijken doet ontmoeten, 

ontvankelijkheid boven rede. 

Het voordeel van de twijfel 

is de voorloper van vrede.”

Typhoon 

Soms moet je ergens langer naar kijken, om te zien wat er is.

Of nog eens dieper over nadenken, om het te weten en te begrijpen.

Daar gaat het volgende lied op een bepaalde manier over

Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig LB 275

1

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij, 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij.

3

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4

Gij zijt in alles diep verscholen. 

In al wat leeft en zich ontvouwt. 

Maar in de mensen wilt Gij wonen 

met hart en ziel aan ons getrouwd.

Verhaal: misschien wisten zij alles p. 252

Wat doe je dan als je iemand ontmoet die zich ellendig voelt.

Een begin van een antwoord zingen we in het volgende lied

Lied: Groot is de wereld LB 420

Groot is de wereld 

en lang duurt de tijd, 

maar klein zijn de voeten 

die gaan waar geen wegen gaan 

overal heen.

Tweede verhaal bij het thema:

We gaan weer naar een lied luisteren dat een stukje antwoord geeft op de vraag wat je doet in ontmoetingen.
Lied: Het woord dat u ten leven riep LB 316
1

Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name.

4

Het woord van liefde, vrede recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van god: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven.

Overweging

Stilte 

Muziek naar keuze van organist
Laatste woorden 
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